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Ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet….

Zondag 16 februari 2014

Titus 1:15 (HB)

Wie zuiver van hart is, ziet in alles 
het goede en zuivere. Maar wie in 

zijn hart slecht en onbetrouwbaar 

is, ziet in alles het slechte; want  

alles wat hij ziet en hoort, wordt 

door zijn verkeerde gedachten en 

zijn opstandige hart besmet.

Wat heb je nodig voor een 
nieuwe manier van kijken?

Verwelkom zes gezond 
makende werken van God

1. Grote schoonmaak van je hart

Geeft U mij een nieuw, schoon hart,  (Schep 
in mij een rein hart HSV) mijn God, en een 
nieuwe geest  die mij innerlijk standvastig 
maakt. Wend U niet van mij af en laat Uw 
Heilige Geest niet van mij  wijken. Ik wil zo 
graag opnieuw de blijdschap over Uw 
redding ervaren.  Ik wil U volgen en mijn 
gehoorzaamheid aan U zal mij kracht 
geven.

Psalm 51:10-12 (HB)

2. Ontsluierde ogen om 
schoonheid te ontdekken

Neem de sluier van mijn ogen - dan zal 

ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. 

Psalm119:18

A.V. Maak mijn ogen nieuw opdat ik U 

aanschouwe…

3. Verlichte ogen van ons hart

Wat we nodig hebben is … 

de Geest van wijsheid en openbaring… 
verlichte ogen van ons hart om Hem recht 
te kennen en te weten wat de hoop van Zijn 
roeping is en wat de rijkdom is van de 
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 
en wat de alles overtreffende grootheid is 
van Zijn kracht aan ons die geloven…

Efeze 1:17-19 
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4. Enkelvoudige focus

De lamp van het lichaam is het oog; 
als dan uw oog oprecht (zuiver 
enkelvoudig) is dan zal ook heel uw 
lichaam verlicht zijn…maar als uw 
ook kwaadaardig (samengesteld) 
is… zal heel uw lichaam duister zijn. 

Mat. 6:22-23

5. Kinderlijk naïef in ontvankelijkheid

Jezus zegt in Lukas 10:21 over de 
dingen van Gods Koninkrijk: 

zij zijn…  niet geopenbaard aan 

wijzen… maar aan kinderen!

6. Cultuur van eer om altijd te 
zoeken naar verborgen goud

Het is Gods eer een zaak te verbergen; 

maar de eer der koningen een zaak te 

doorgronden.

Spr. 25:2

� Jezus belooft: wie zoekt zal 
vinden.

� Wie overal goud vindt… wordt de rijkste 
mens op aarde.

� Ik bid voor: verlichte ogen van ons hart om 
Hem recht te kennen en te weten wat de 
hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is 
van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de 
heiligen


